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OPROEP: bezorg je mailadres aan onze secretaris, zodat je bij wijzigingen in de 
programmatie/activiteiten asap verwittigd kunt worden: patricia.veris@skynet.be 
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 STEUNENDE LEDEN 
 Beirens-Ghesqui¯re M. 
 Comeyne Boudewijn 
 De Poerck R. 
 Dumarey Roger  
 Francier-Deman J. 
 Fran­ois-Merlevede  
 Geldhof Ronny 
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BEZOEK OOK ONZE WEBSITE 
www.gidsenkringoostende.be 
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VOORWOORD 
 
30 jaar gidsenkring: Van de Tuinen van 
Stene tot de offshore windmolenpar-
ken, van het keizerlijke Fort Napoleon 
tot het koninklijke provinciedomein 
Raversyde. Kwatongen beweren dat de 
kring  het al zo lang volhoudt omdat er 
om de 5 jaar  een uitgebreide walking 
dinner aan vast hangt. 10 jaar geleden 
was er ons porseleinen jubileum  in de 
Royal North Sea Yacht Club, 5 jaar 
terug ons zilveren  in de Venetiaanse 
en nu in deze Panoramazaal ons - ik 
heb het opgezocht -  parelmoeren jubi-
leum, Ensoriaanser kan het niet. En noteer: 3 keer op rij met 
prachtig, zeg maar subtropisch,  weer.  Trouw overigens aan 
het Oostends gezegde: 'J'et were da je verdient'. 
 
Hoe het historisch allemaal liep, ervaar je nog tot ver in sep-
tember in de kleine expo 'Vergeet de gids niet' in het Stads-
museum in de Langestraat. Na een bezoek onthou je wellicht 
dat we in 2000 de Prijs Cultuurraad Oostende mochten ont-
vangen, dat we later ook onderdak vonden in  het Spaans 
Huisje. Voorts waren er ook nog de verkennende Oostendse 
wijkwandelingen en is er onze uitstap naar Brussel ter afron-
ding van ons feestjaar. 
 
Marc Loy, voorzitter 
 
N.v.d.r. de volledige tekst van de door onze voorzitter uitge-
proken feestrede vindt u op blz. 84-85 
 
Mevrouw Belinda Eelbode, voorzitster van de overkoepe-
lende Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring vzw, felici-
teerde uitbundig onze jarige kring en ook schepen voor o.a. 
Cultuur, de heer Bart Plasschaert, collega-gids on hold, 
hield een verkwikkende en toepasselijke toespraak. 
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OVERLIJDEN 
Op 21 augustus 2019 overleed op 84-jarige leeftijd, de heer JEAN MOERMAN, eregids bij 
Lange Nelle en vader van ons gidsend lid Patrick Moerman,  
 

Op  1 september 2019 overleed op 78-jarige  leeftijd de heer JACQUES BAUWENS, 
voorzitter van de West-Vlaamse Gidsenkring, afdeling Westhoek.  
 
In naam van alle leden en gidsen biedt de redactie haar blijken van oprecht medeleven aan de 
getroffen families aan. 
 

Jean Moerman 
 

De laatste wandeling van de gids 

Is zoals het verstillen van de misthoorn 

Het licht van de vuurtoren die uitdooft 

Terwijl hij in de verte verdwijnt 

Overheerst het ruisen van de zee de stilte 

 

De familie van een gids moet er soms veel voor over hebben om hem zijn ding te laten doen, 

daar zijn we ons ook steeds bewust van. En afhankelijk van de oproepaantallen en de nodige 

voorbereidingstijd is dat lichter of zwaarder om dragen. Jean was een bevlogen gids, weliswaar 

met de puntjes op de óiô, een fideel lid van de gidsenkring die er op de meeste samenkomsten 

bij was en zich jeunde tijdens zijn gidsbeurten en bijeenkomsten.  

 

Rolwolk boven Oostende in de morgen van 19 juni (foto SAS) 



2019-69 

 

 
Het Maritiem Instituut Mercator is de naam van wat eens de Visserij-
school John Bauwens was. Sinds 1963 is de school onder dak in een com-
plex aan de Mercatorlaan. Het instituut telt ongveer 130 leerlingen die de 
opleidingen Maritieme Technieken Dek of Maritieme Technieken  Moto-
ren kunnen volgen.  
 
Wie afstudeert aan het M.I. Mercator - School voor zeevaart & techniek- 
is een vakman die door zijn nautische totaalkennis niet enkel terecht kan 
in de zeevisserij, maar ook een toekomst kan uitbouwen bij een rederij, 
een scheepsbouwer, een sleep- of baggerbedrijf, de zeemacht, de koop-
vaardij, in de pleziervaart of op een boortoren. 
 

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019  

   

BEZOEK AAN HET  
   MARITIEM INSTITUUT MERCATOR

Afspraak: 14 uur  stipt aan het Maritiem Instituut Mercator (in de volksmond 
óVisserijschoolô), Mercatorlaan, Oostende (in de buurt van de oude watertoren) 
Leden: gratis  -niet-leden: ú2,5  
 
Inschrijving  bij Patricia Veris liefst 8 dagen op voorhand. 
   op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be 

http://maritiemonderwijs.be/opleidingen/  

http://maritiemonderwijs.be/opleidingen/
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Aansluitend op zijn lezing van 11 januari 2019 over de geschiedenis van 
de Sint-Pieterskerk heeft ir. Luc Glorieux het deze keer over de mysteri-
euze brand van diezelfde kerk die ontstond op 14 augustus 1896. 
  
 Met een powerpointpresentatie  waarin beelden voorkomen van      
 v··r, tijdens en na de brand       
 onderzoekt Luc Glorieux de      
 themaôs  
 1 Slachtoffers  
 2 Hypotheses over de oorzaak  
    van de  brand 
 3 Gevolgen van de brand. 
 
De illustratie is een mooie pen-
tekening van F. Gailliard, d.d. 
23 augustus 1896, met zicht op 
de noordbeuk in brand. Ze ver-
scheen in Le National Illustr®. 
 
Luc Glorieux baseerde zich onder 
meer op de aan hem geschonken 
verzamelmap van Pierre Claes, ge-
wezen voorzitter van de 
ôPeperbusse-Soci±teitô.  Wie nog 
ongekende info hierover heeft mag 
Luc contacteren via mailadres: 
luc.glorieux@pandora.be 

 

VRIJDAG 18 OKTOBER 2019  

WAS DE BRAND VAN DE SINT-PIETERS-
KERK (14.08.1896) é EEN AANSLAG?? 
      
                    Geµllustreerde lezing door ir. Luc Glorieux, architect 

Afspraak: 19.30 uur  Spaans Huisje, Christinastraat 67, Oostende 
Maximaal 25 personen  - Leden: gratis & niet-leden: ú 2,5 
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand. 
   op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be 
Bij grote belangstelling kunnen we uitwijken naar het stadsmuseum of een andere 
locatie, maar daar word je op tijd per mail van verwittigd.  
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Zwangerschap, geboorte en kraambed betekenen steeds hoop en voldoe-
ning in het leven van de vrouw. Moeder en pasgeborenen werden vroeger 
thuis door vroedvrouw en familie verzorgd. 
 
Sociologische omwentelingen hebben deze toestand veranderd en geboor-
te en kraamzorg werden naar moederhuizen of kraamafdelingen verlegd. 
Die evolutie heeft ook in Oostende plaats gehad. Al in de 19de  eeuw wa-
ren in Oostende kraamafdelingen aanwezig, sommige waren aan een zie-
kenhuis verbonden, andere niet. 
 
In deze lezing beschrijft Annie Storme de toestand in Oostende, vroeger 
en nu. 
  

 VRIJDAG 29 NOVEMBER  2019  

 HET OOSTENDSE KRAAMBED vroeger & nu 
      
        Geµllustreerde lezing door bestuurslid Annie Storme 

Afspraak: 19.30 uur  Spaans Huisje, Christinastraat 67, Oostende 
Maximaal 25 personen  - Leden: gratis & niet-leden: ú 2,5 
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand. 
   op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be 
Bij grote belangstelling kunnen we uitwijken naar het stadsmuseum of een andere 
locatie, maar daar word je op tijd per mail van verwittigd.  

Beeldbank Kusterfgoed, nr. M001039 
Oostende 1958ðschenking Mar¯se Daems 

Beeldbank Kusterfgoed, nr. 
AF/62159 < Infoavond  
óKind op komst - info over 
zwangerschap en geboorte voor 
jou en je partnerô 
 
Een samenwerking tussen  
H. Serruysziekenhuis, A.Z. 
Damiaan en Kind & Gezin        
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 Oostende gezien met en door de bril van lokale, nationale en internationale schrijvers die er per-
manent als ingezetene of tijdelijk als toerist of passant verbleven of hier van elders als 
óaangespoeldeô kwamen wonen.  
 
In hun teksten vinden we een mix van humor en ernst, drama en passie, observatie en verwonde-
ring die Dirk via korte leesfragmenten tot leven wekt. Welke schrijvers de revue passeren hoort u 
wel ter plaatse! 
 
Een aantal vooral lokale doordrijvers bestudeerden specifiek Oostende en de literatuur en brachten 
dit gegeven via publicaties in kaart. Vaak moesten ze optornen tegen de overweldigende aanwe-
zigheid van en publiciteit voor de beeldende kunst. Via opvoeringen door lokale toneelgezelschap-
pen, gegidste wandelingen en boekhandelevenementen werden ook schrijvers bekend. Gelukkig 
kwamen er grote en nog grotere evenementen als Literaal, de Letterenpromenades en de Po±zie-
wedstrijd van de stad, het literaire luik van TAZ, het literaire programma van KAAP, ôt Leeshuus/
Woordzee, literaire manifestaties in CC De Grote Post, de stad met letters overspoelen. 

 
 

 

 
 

 VRIJDAG 13 DECEMBER  2019  
 
OOSTENDE DOOR DE VAN LOKALE, NATIO-
NALE EN INTERNATIONALE SCHRIJVERS  
 
        Geµllustreerde lezing door bestuurslid Dirk Beirens 

Afspraak: 19.30 uur  Spaans Huisje, Christinastraat 67, Oostende 
Maximaal 25 personen  - Leden: gratis & niet-leden: ú 2,5 
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand. 
   op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be 
Bij grote belangstelling kunnen we uitwijken naar het stadsmuseum of een andere 
locatie, maar daar word je op tijd per mail van verwittigd.  
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 Gelezen & gehoord & opgemerkt      
     Redactie  
         

Nieuwe stadsgids: wegwijs in geschiedenis, erfgoed en 
toeristische troeven van Oostende 
  

ñOostende, een stadsgidsò. Dat  is de titel van een 
nieuwe publicatie over Oostende.  Auteur is  Oosten-
denaar Dirk Metsu (1961Á).  Wie houdt van geschiede-
nis, erfgoed en verhalen komt met deze toeristische 
stadsgids ruim  aan zijn trekken.   Auteur Dirk Metsu : 
ñIk wilde met deze uitgave tegemoet komen aan de vele 
bezoekers maar ook Oostendenaars die in de boekhan-
del  op zoek gaan naar een compacte cultuur-
historische gids over Oostende. 
 
Het boek opent met de 10 hoogtepunten van de stad. 
Daarna volgen een 40-tal andere bezienswaardigheden.   
Maar ook verder in het boek komen nog meer beziens-
waardigheden aan bod. 
Na een inleidende schets over Oostende besteedt de 
auteur ruime aandacht aan de rijke stadshistorie.     De-
ze wordt geµllustreerd met kaartjes, prenten en fotoma-
teriaal.  Verder is er aandacht voor de Oostendse kunst-
schilders en de rol van Oostende  in de literatuur.  Ook  
het verhaal van de verschillende stadswijken en deelge-
meenten wordt niet vergeten.  
 
Drie gedocumenteerde wandelingen  brengen de lezer 
langs bezienswaardigheden, fraaie erfgoedpanden en 
mooie plekjes.  Twee bewegwijzerde fietstochten ver-
kennen de wijde omgeving met onder meer de Histori-

sche Polders en het natuurgebied van de Oostendse Kreken.   
 
Verder geeft deze gids een overzicht van de jaarlijks terugkerende evenementen en de diverse ac-
tiviteiten die aangeboden worden via Toerisme Oostende vzw.  
Het boek is doorspekt met  kleine en  grote verhalen.  Handig bij de drie wandelingen zijn de ver-
wijzingen naar het gedeelte over de geschiedenis van de stad. Zodoende kan de lezer telkens de 
historische achtergronden snel terugvinden.  Vrij uniek zijn de kadertjes  die verwijzen naar fo-
toôs, kaarten en oude prenten op www.beeldbankkusterfgoed.be. ñIk hoop  zo een steentje te kun-
nen bijdragen aan de bekendheid van het grote publiek met deze schitterende beeldbankò aldus 
Dirk Metsu.Voor zijn werk kreeg de auteur  de medewerking van Toerisme Oostende, de Cultuur-
dienst van de stad, het Stedelijk Archief en WESTTOER.    

 

ñOOSTENDE, een stadsgidsò , 2de verbeterde druk!, telt 294 paginaôs en  kost 22 euro (ISBN 
9789463886352). Het is  te koop bij de Standaard Boekhandel (Vlaanderenstraat, Torhoutsesteen-

weg), Corman (Wittenonnenstraat) en aan de balie  bij Toerisme Oostende (Monacoplein). 

Contact : dirk.metsu@telenet.be  

http://www.beeldbankkusterfgoed.be
mailto:dirk.metsu@telenet.be
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KUSTERFGOED deelt mee: de 
óCamping Kustô-boekjes zijn er!  
Deze zomer verdiepten we ons in het 
kampeertoerisme aan de kust. De mooi-
ste herinneringen en foto's van camping-
uitbaters en kampeerders zijn nu samen-
gebracht in het boekje 'Eb en vloed op 
Camping Kust'. Waarschijnlijk versche-
nen de eerste kampeertoeristen net voor 
de Eerste Wereldoorlog aan onze kust. 
Toen kon je nog simpelweg je tentje 
ergens in de duinen neerpoten. Maar 
geleidelijk aan kwamen er meer regels 
en wetten, en schoten de campings als 
paddenstoelen uit de grond. Toeristen 

kwamen vanaf dat moment niet enkel met hun tentje naar zee, maar brachten hun huisje op wielen 
mee in de vorm van een kampeerwagen of caravan. 
 
PROJECT CAMPING KUST 
Het kampeertoerisme is onlosmakelijk verbonden met de kust. De traditie brengt bij heel wat 
mensen dan ook nostalgische herinneringen naar boven. Daarom gingen we deze zomer met dit 
thema aan de slag. De geschiedenis van het kampeertoerisme werd in kaart gebracht, er werden 
allerlei kampeerders en campinguitbaters geµnterviewden en er werden honderden oude fotoôs in-
gescand die nu op Beeldbank Kusterfgoed bewaard worden.De mooiste verhalen en fotoôs zijn nu 
gebundeld in het boekje óEb en vloed op Camping Kustô. 
BENIEUWD? 
Ga jouw gratis exemplaar van het boekje óEb en vloed op Camping Kustô vanaf 15 augustus opha-
len in de bibliotheken of toeristische diensten van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blan-
kenberge (zolang de voorraad strekt) of lees het boekje digitaal na op de site. Wie nog leuke her-
inneringen heeft aan kamperen aan zee, mag die altijd bezorgen aan Kusterfgoed 
via info@kusterfgoed.be. Kampeerfotoôs kan je uploaden via Beeldbank Kusterfgoed of gratis 
laten inscannen door de erfgoedcel. Meer informatie op www.kusterfgoed.be/campingkust. 

Stationsplein Oostende wordt         
OOSTENDE-DOVER plein  

Tijdens óOostende voor Ankerô was het  Jan  
Piersplein heel even MERCATORPLEIN 

http://www.beeldbankkusterfgoed.be/
mailto:info@kusterfgoed.be
http://www.kusterfgoed.be/campingkust

