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Beeldenstorm? 
Moeten gecontesteerde, tastbare reminiscenties als standbeel-
den, bustes, plaquettes, straat- en pleinnamen die verwijzen 
naar kwalijke historische gebeurtenissen of compromitteren-
de figuren uit een ver of nabij verleden uit onze openbare 
ruimte worden gewist? Ontwricht een discutabel standbeeld 
het actuele stadsbeeld?  
Recent was er bij de noorderburen nog enige commotie rond 
de verbanning van een beeldje van Johan Maurits van Nassau 
(1604-1679) uit de inkomhal van het Mauritshuis in Den 
Haag naar een achterkamer in het gebouw. Johan Maurits 
was betrokken bij de slavenhandel in Brazili±, maar bracht er 
ook welvaart en ijverde in eigen land voor godsdienstvrijheid 
en degelijk onderwijs. Vorig jaar was in de VS geen stand-
beeld van generaal Northern Forrest, blanke held in de Bur-
geroorlog maar ook slavenhandelaar en medestichter van de 
Ku Klux Klan, meer veilig voor zwarte activisten. En in  
Leuven wist de burgemeester het Maarschalk Fochplein uit 
de stadsplattegrond te vlakken omdat die laatste, dixit Louis 
Tobback, honderdduizenden mannen als kanonnenvlees de 
loopgraven heeft ingejaagd tijdens WOI. Lenin, Saddam 
Hoessein en Franco zijn al eerder bij het volk in ongenade en 
meteen ook van hun sokkel gevallen.  
Ook in Oostende blijft  de in brons gemodelleerde Leopold II 
als buste op de Square Clementine of als koning-ruiter aan de 
Drie Gapers in het stadsbeeld verweven.  Al koesterde de 
Stoeten Ostendenoare ooit het snode plan ruiter en paard neer 
te halen. Nekt zijn imperialistische en mensonterende Kon-
gopolitiek zijn visionaire stedenbouwkundige visie en gerea-
liseerde ingrepen in Brussel en Oostende?  
Straatnamen sneuvelen veelal pas  na een oorlog: na WOI 
werden de Keizerskaai, Berlijn-, Wenen- en Constantinopel-
straat herdoopt in respectievelijk Vindictivelaan, Kemmel-
berg-, IJzer- en Ieperstraat. Na WOII werd het Vandersweep-
plein en de Sint-Petersburgstraat het Ernest Feysplein en de 
L®on Spilliaertstraat. En voor een Lumumbastraat of -laan is 
de tijdsgeest nog niet rijp wellicht. 
Blijft de vraag of we met het wisselen van straatnamen of het 
weghalen van historische monumenten ook het verleden  
kunnen wissen?  Geschiedenis wordt in se in de voltooid ver-
leden tijd geschreven. Maar ook ons verleden heeft recht op 
een veelvoud aan interpretaties en laat zich niet eenzijdig be-
oordelen door een hedendaagse bril of door de pen van de 
overwinnaar. 
Laat ze dus staan, vind ik,  die beelden en respecteer de soms 
eeuwenoude straatnamen. Ze vertellen ons veel over de tijds-
geest waarin ze geboren zijn en dan is er ook nog de gids (of 
een infobord) die beeld, straat en plein in een historisch cor-
recte context kan kaderen. 
En uiteindelijk eert de Oostendenaar met een gezonde dosis 
humor en veel relativeringzin zijn monumenten die hij dan in 
de kortste keren spottend herdoopt als de 'Pisser', 'Dikke Ma-
tille',  'Lange Nelle', ''t Peird' en 'Blekken Dozen'. Ik zie het 
de Bruggeling niet meteen doen! 
      Marc Loy, voorzitter. 
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Overlijden 
 
 
Op 8 september  2017 overleed op 57-jarige leeftijd de heer Patrick Van Haudt, 
echtgenoot van mevrouw Christa Vande Wynckel, uitbaters van de gelijknamige 
Zeevis Groot- & Kleinhandel  in de Vismijnlaan en sponsors van het gidsenblad. 
 
Op 24 november 2017 overleed op 70-jarige leeftijd mevrouw Arlette Storme,  
zus van ons bestuurslid Annie Storme. Arlette was mede-oprichtster en ere-
bestuurslid van de muzikale vriendenkring Melody Makers Oostende. 
 
Op 8 januari 2018 overleed op 62-j arige leeftijd mevrouw Anne Lenaerts, 
schoonzus van ons bestuurslid Dirk Beirens. 

Nieuwjaarsreceptie op zondag 4 februari 2018 met de zoveelste bevlogen & humoristische 
speech van de voorzitter en de huldiging van verdienstelijke ógidsenbladfacteursô. Dit alles 
overgoten met onvervalste goed schuimende  óJus de Merô uit Westende-Middelkerke. 
         Fotoôs Valere Prinzie & Dirk Beirens 
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 LIDMAATSCHAP 2018 
 

±ƻƻǊŀŦΥ ƭŜŘŜƴ Ǿŀƴ ǿƛŜ ŘŜ ƭƛŘƳŀŀǘǎŎƘŀǇǎōƛƧŘǊŀƎŜ нлму ƴƻƎ ƴƛŜǘ ǿŜǊŘ 
ƻƴǘǾŀƴƎŜƴΣ ƪǊƛƧƎŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ōƭŀŘ ŀƭǎƴƻƎ ŜŜƴ ƻǾŜǊǎŎƘǊƛƧǾƛƴƎǎŦƻǊƳǳƭƛŜǊΦ 
YǊǳƛǎǘ Řƛǘ ōŜǊƛŎƘǘ ǳǿ ƻǾŜǊǎŎƘǊƛƧǾƛƴƎ ƻŦ ƛǎ ŜǊ ŜŜƴ ǇǊƻōƭŜŜƳΥ ŎƻƴǘŀŎǘŜŜǊ 

9ǝŜƴƴŜ tƛǧŜƭƧƻƴ ό ŜǝŜƴƴŜΦǇƛǧŜƭƧƻƴϪǎƪȅƴŜǘΦōŜ ύΦ 
 
 
Het lidmaatschap 2018 gaat in op l januari 2018 en houdt in: ons driemaandelijks gidsenblad met 
activiteitenkalender, wetenswaardigheden, luchtige en wetenschappelijke bijdragen en deelname 
(gratis of tegen verminderde prijs) aan onze voordrachten, bezoeken, wandelingen en uitstappen. 
 
Als exclusieve extra krijgt u het waardevolle jaarboek 2018.  
 
Het lidmaatschap voor 2018 bedraagt: 

- gewoon lid: 15 euro ( buitenland 20 euro);  
- gezinskaart: 20 euro (2 gezinsleden); 
- steunend lid: vanaf 25 euro (2 gezinsleden). 
 

De bijdrage kan worden overgeschreven met het ingesloten formulier op 

bankrekening BE91 3800 0491 8476 van Gidsenkring Lange Nelle Oostende vzw,  
Christinastraat 67 in 8400 Oostende 

 
Als het leveringsadres verschilt van het adres van de opdrachtgever, wil dit adres vermelden in de 
mededeling. Leden met gezinskaart en steunende leden kunnen telkens met 2 personen aan de 
verscheidene activiteiten deelnemen. 
 
Het bestuur dankt u alvast voor uw trouw, belangstelling en steun. 
 

   Herinnering 

 
JAARBOEK 2017 voor de leden die lid waren in 2017 
   (EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN 9 WEST-VLAAMSE 
GIDSENKRINGEN) 
 

West-Vlaams schuimend erfgoed anno 2017 
Belinda Eelbode, voorzitter  Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring 
vzw, stelde het lijvige jaarboek samen met de hulp van A. Verlinde, C. 
Vandewalle, L. Claeys en de negen lokale gidsenkringen. 
 
Leden kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2017 of andere le-

gitimatie, dit jaarboek ophalen bij  Azuriet  Reizen, Kastanjelaan 3 - 8400 Oostende  
 
Het boek kan ook, mits voorafbetaling van ú5, op rekeningnummer  BE91 3800 0491 8476 t.n.v. 
Gidsenkring Lange Nelle vzw, met vermelding ñJaarboek 2017ò opgestuurd worden aan de 2017-
leden.Extra exemplaren, prijs 10 euro (exclusief verzending) kunnen besteld worden bij  Etienne 
Pitteljon via etienne.pitteljon@skynet.be 
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Op  ZONDAG 11 MAART brengen 
we een bezoek aan de hedendaagse 
kunsttentoonstelling Het Vlot - 

Kunst is (niet) eenzaam (de curato-

ren zijn Jan Fabre en Joanna De Vos) 

>73 (inter-)nationale gevestigde 
maar ook opkomende kunstenaars 

tonen werk - van beeldende kunst 

over film, tekst, tot performances en 

dit  op meer dan 20, soms verrassen-
de locaties in onze stad. De drama-

turgie van de tentoonstelling vertrekt 

in Mu.ZEE met een onderzoek van 

het Vlot van de Medusa van Th®odo-
re G®ricault  en het utopische vlot van Jan Fabre. Alle kunstwerken zien binnen de toege-

meten tijd, kan niet. De keuze laten we over aan de begeleidende gids(en). (Fotoôs M. Loy) 

   ZONDAG 11 MAART 2018:   

   gegidst BEZOEK aan HET VLOT -  
      KUNST IS (NIET) EENZAAM

Afspraak: 10.30 uur  Mu.ZEE, Romestraat 11,  Oostende 
Maximaal 25 personen  - Leden: ú10 & niet-leden: ú 12,5 (toegang + gids) 
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 14 dagen op voorhand. 
   op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be 
 
Inschrijving definitief na overschrijving van ú 10/12,5 per persoon op Lange 
Nelle vzw   BE91 3800 0491 8476 met vermelding óVlot & aantal personenô. 

Michael Fliri (1978, Zuid-Tirol) Early One 
Morning with Time to Waste, 2007 (5000 pet-
flessen en video 6ô) Hij gaat aan de slag met 
dat restafval en bouwde een boot met honder-
den petflessen. Te zien bij Poverello, Domini-
canenkerk, Christinastraat. 

Elisabetta Benassi (1966, Rome) belicht 
een boeiend stuk vergeten geschiedenis. Ze 
toont ook een videokunstwerk over een 
stuurloos schip dat langzaam strandt op de 
kustlijn. Te zien in het Europacentrum. 
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Oostendenaar Mathieu Corman was een legen-
darische boekhandelaar uit de Adolf Buylstraat 
bij wie heel wat beroemde klanten over de vloer 
kwamen. Hij was ook journalist, auteur en 
schrijver, saloncommunist, verzetsstrijder en 
eeuwige globetrotter. Zijn boekhandel is altijd 
een ontmoetingsplaats geweest voor kunste-
naars, schrijvers, wetenschappers en mensen uit 
de theaterwereld. Veel van die mensen woonden 
dan ook in Oostende. James Ensor, Karel     
Jonckheere, Hugo Claus, Stefan Zweig, Joseph 
Roth enz. Een deel van die Oostendse clan zul-
len we op onze wandeling tegenkomen, in de 
vorm van hun woon- en werkplaatsen. Via ar-
chitectuur, kunst en literatuur uit het interbellum 
breien we deze wandeling aan elkaar. Maar we 
blijven in het spoor van Corman. 

 
 
 
 
  

  

 
 
 

 
 
 

   ZATERDAG 17 MAART 2018:   

   WANDELING óIN HET SPOOR VAN CORMANô  
 
           o.l.v. Martine Hennin 

Afspraak: 10.30 uur  (Zaak Maury), Adolf Buylstraat 51, Oostende 
Einde omstreeks 12.15 uur aan Hotel Leopold in de L. Spilliaertstraat 
Maximaal 25 personen  - Leden: gratis & niet-leden: ú 2,5 
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand. 
   op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be 
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PROGRAMMA 
 
08.00 uur Vertrek bus aan Maritiem Instituut Mercatorlaan Oostende 
 
09.30 uur Aankomst Wervik en geleid  
   bezoek aan het atelier van  
   Kunstrestaurateur   
   Frederik Cnockaert   
   (https://www.kerat.be) 

 
12.00 uur Lunch Toeristisch Menu in restaurant ót Kapittel met  
   verse soep - Vlaamse stoverij St.-Bernardus - koffie met dessert 

 

14.30 uur Vertrek naar Roubaix en bezoek aan de modernistische  
   Villa Cavrois (http://www.villa-cavrois.fr/du/) 
 
De villa Cavrois, een werk van de architect Robert Mallet-
Stevens, werd tussen 1929 en 1932 in Croix ontworpen en 
gebouwd, als architecturaal manifest, voor Paul Cavrois, tex-
tielindustrieel uit het Noorden, en zijn gezin. In 1990 werd de 
villa geklasseerd als historisch monument, dankzij de mobili-
satie van de burgers, en in 2001 werd ze verworven door de 
staat. In 2003 startte de DRAC Nord-Pas-de Calais met gi-
gantische restauratiewerkzaamheden. In 2008 werden ze 
overgenomen door het Centre des monuments nationaux en 
de werken zullen in de loop van 2015 voltooid zijn. 

(http://nl.lilletourism.com/croix/villa-cavrois.html) 

18.00 uur Terugreis 
 

19.30 uur  Aankomst Oostende Maritiem Instituut 
 

   ZATERDAG 21 APRIL 2018:   

    DAGUITSTAP WERVIK - ROUBAIX  
  (nog een 10-tal plaatsen voor leden en niet-leden beschikbaar) 

PRAKTISCH 
 
1 Inschrijving bij Patricia Veris op 059 80 62 39 / mail: patricia.veris@skynet.be 
 
2 Overschrijving op rekening Gidsenkring LN = BE91 3800 0491 8476 
   Voor eind maart: ú50 voor leden en ú55 voor niet-leden met melding ôuitstapô  
    Betaling (voor bus, lunch, toegang, gids) is de definitieve inschrijving. 
 
3 Afspraak: 08.00 uur aan het Maritiem Instituut (Visserijschool - Hazegras) in de 
Mercatorlaan, waar de bus de deelnemers oppikt. 
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De Japanse Tuin is ook een beetje een " verborgen plekje 
"in Oostende. Ze is niet erg bekend en wordt vrij weinig 
bezocht, hoewel ze veel betekenis en symboliek afkomstig 
van oosterse religies verbergt. Met Ren® gaan de deelne-
mers de Shin Kai Tei ontdekken en beleven. 
(meer info in ons aprilnummer)  
 
 
 
 

 

De wandeling  volgt het verhaal uit het boek óDe 

Roeschaard. Een visschersromanô uit 1943 van 

de Oostendse schrijver Gaston Duribreux. De gids 

vertelt de verhaallijn aangevuld met 11 locatiegegevens 

en samen citeren we uit de roman. Een idee van Stefaan 

Pennynck die het samen met Dirk Beirens uitwerkte. 

óOp haar sterfbed in een kosthuis aan de vismarkt ver-

telt Mette aan Manjerick Pincket dat zijn vader Dolf twintig jaar geleden niet door een ongeluk in 

zee verdronken is, maar door Constant Ghouwy vermoord en overboord gegooid werd. Manjerick 

gaat zelf op onderzoek uit om recht te doen geschieden. Hoe reageert de familie en de besloten 

vissersgemeenschap d.d. 1928, 20 jaar na de feiten?  En welke rol speelt de roeschaard, de kwel-

duivel van de zeeman aan land? 

   ZATERDAG 19 MEI 2018:   

    WANDELING óJAPANSE TUIN &       
    OMGEVING óKONINKLIJKE VILLAô  
         o.l.v. Ren® Van der Cruyssen 

Afspraak: 14.30 uur  óOude Vismarktô (plein tussen Bonen-& Kadzandstraat) - ein-
de = beschermde houten staketsel. 
Maximaal 25 personen  - Leden: gratis & niet-leden: ú 2,5 
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand. 
   op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be 

   ZATERDAG 9 JUNI 2018:   

    WANDELING óIN HET ZOG VAN DE ROESCHAARDô  
            o.l.v. Dirk Beirens 

Afspraak: 10.30 uur  Ingang óJapanse Tuinô, Koningin Astridlaan. 
Maximaal 25 personen  - Leden: gratis & niet-leden: ú 2,5 
Inschrijving bij Patricia Veris, liefst 8 dagen op voorhand. 
   op 059 80 62 39 of via mail: patricia.veris@skynet.be 

Opening Japanse tuin juli 2001 
Foto FT/C5038 Beeldbank Oostende  
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 Gelezen & gehoord & opgemerkt      
     Redactie  
         

(Nieuw boek)  NIEUWPOORT-BAD 1902 ï 1914, een draadloze geschiedenis 

 
 
Door auteurs 

 
Roger Arnoys (Nieuwpoort, 1933) begon zijn loopbaan in 1951 bij 
de Kust- en Scheepsradiodienst van de RTT te Oostende; werkte een 
tijdlang in het communicatiecentrum BCRF/MUX van Belradio te 
Brussel en vervolgens, tot 1993, bij de technische dienst van de RA-
DIO MARITIEME DIENSTEN in Oostende. Hij was betrokken bij de 
organisatie van een reeks tentoonstellingen met als thema maritieme 
radio en radio in het algemeen. 

 
Gilbert Ghyselbrecht (Oostende, 1951) begon zijn loopbaan in 
1970 bij de RTT in Brussel, werkte enkele jaren in het zendcentrum 
SCRE te Ruiselede/Wingene en vanaf 1975 tot 2016 in het maritiem 
radiozendstation van RMD te Middelkerke.  

 
Dit is het zesde boek in een reeks over de Belgische maritieme 

radiogeschiedenis (ook streekgeschiedenis + een pioniers-
tijd: de geschiedenis van de radio begon met de historie 
van de maritieme radio). De oprichting van een post voor 
draadloze telegrafie te Nieuwpoort-Bad was de eerste ex-
ploitatie van radiocommunicatie in Belgi±. 
 
 

Inhoud 
Bij de dageraad van de radiogeschiedenis werd er te Nieuwpoort-Bad een radiokuststation opge-
richt, ®®n der eerste van het Europese continent. Ook de mailboten werden uitgerust met draadlo-
ze telegrafie. Voor de exploitatie van de Staatszeevaartlijn Oostende-Dover was dit nieuw com-
municatiemiddel meer dan welkom. Het was niet alleen nuttig voor het regelen van de trafiek 
maar het werd vooral onmisbaar voor de veiligheid op zee en het organiseren van bijstand in ge-
val van pech. De radiopioniers van toen hebben ons verlaten en het Nieuwpoorts radioverhaal ge-
raakte bedekt met het stof van de vergetelheid. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verdween het radioarchief van het Beheer van het Zeewezen en 
het Beheer van Telegrafen en Telefonen. Na een jarenlange zoektocht naar her en der verspreide 
fragmenten van de Belgische radiohistorie kon het volledig Nieuwpoorts radioverhaal terug wor-
den samengesteld.  
 
Verder in het boek: weetjes over de omgeving van het radiostation. Het loodswezen, de staket-
sels, de schorre, de Louisweg en een bijdrage over de kustvisserij. Ook nieuws van het Westelijk 
front! Zelfs toen de Duitsers vanaf de rechteroever beschietingen organiseerden richting Nieuw-
poort-Bad en omstreken, bleef de viskoopman Theofiel Geryl met zijn gezin op de linkeroever 
wonen. Tot de Franse militairen, met groot vertoon, het vermeende spionnennest kwamen oprui-
mené Nu, meer dan honderd jaar na de eerste radioactiviteiten te Nieuwpoort-Bad is er nog 
steeds een maritiem radiostation actief te Nieuwpoort. Het staat nu opgesteld in de telecommuni-
catietoren van Defensie op de rechteroever van de havengeul. Het wordt bediend door 
Oostenderadio vanuit het Maritiem Reddings- en Coºrdinatie Centrum te Oostende. 
 

Uitgave: kleurendruk met harde kaft, formaat A4, 126 blz., prijs ú31, uitgegeven door De Vrienden van het 
Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, vzw. 

Verkrijgbaar via: www.ShopMyBooks.com  gebruik de zoekterm: Arnoys 

http://www.ShopMyBooks.com
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 Gelezen & gehoord & opgemerkt      
     Redactie  
         

Beknopt geformuleerde weetjes  

*Weekend 3 & 4 februari 2018: óDe Stoeten Ostendenoareô overgiet Leopold II van het 

Oostendse ruitermonument met rode verf, 14 jaar na het afzagen van de Congolese hand van de-

zelfde beeldengroep aan de ôDrie Gapersô.  

*November 2017: Met Elise Antony, de enige nog levende dochter, van de meesterlijke Oostend-

se stadsfotograaf Maurice, kwam de stad Oostende overeen om ongeveer 7000 fotoôs (4/5 negatie-

ven) over te nemen in bruikleen. Elise blijft het auteursrecht behouden zolang ze leeft. Om mis-

bruik te voorkomen worden de fotoôs niet opgenomen in de beeldbank. Werk van Antony ver-

scheen in de werken: Catalogus van de tentoonstelling óDe Zee en het Vissersvolkô gezien door 

fotograaf Maurice Antony (1883-1963), Museum Permeke, Jabbeke, 1981 + Maurice & Robert 

Antony OOGGETUIGEN, boek uitgegeven t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling  door de 

stad Oostende in de Venetiaanse Gaanderijen, 1998. 

*N.a.v. het overlijden van onze medesponsor, de heer Patrick Van Haudt, echtgenoot van me-

vrouw Christa Vande Wynckel, uitbaters van de gelijknamige Zeevis Groot- & Kleinhandel  in 

de Vismijnlaan herinnert onze collega-gids Jeannine Laplasse zich het volgende. Telkens als ze 

met een groep langskwam mocht ze - met een goedkeurende knipoog -  een bakje met diverse vis-

soorten vullen om voor de deur promotie te maken voor bekende en minder bekende soorten. Eni-

ge voorwaarde was het dragen van plastic handschoenen en de entree vrijhouden voor klanten. 

(Jeannine Laplasse) 

*Vraag aan Dorian Van Der Brempt, ex-directeur DeBuren, Spaart u supermarktbonnen? 

óNee. Ook klantenkaarten heb ik niet, behalve die van boekhandel Corman in Oostende. Zulke 

kaarten dienen vooral om mijn consumptiepatroon te volgen. Ik wens ontrouw te zijn als consu-

ment, dat houdt de distributie scherp.ô  Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren is een culturele 

organisatie in 2004 opgericht door de Nederlandse en de Vlaamse regering met een cultureel cen-

trum in het hart van de Europese hoofdstad Brussel.  (http:/www.standaard.be/plus/20180104/ochtend) 

Voor een  bijdrage in gidsenblad 2018-2 zoekt de redactie fotoôs van een der 
bunkers van het Albertpark uit WOI (niet in de omgeving, in het Albert-
park zelf). Contacteer de redactie via dirkbeirens@telenet.be 

*Totale uitverkoop bij óAU NOUVEAU CHICô,  
dameskleding, hoek Alfons Pieterslaan  -  Ieper-
straat. 
Nog origineel interieur 

*http://www.oostendseverhalen.be/index.php/in-
het-nederlands/189-door-de-mazen-van-het-net 
 
Daar vind je Oostendse verhalen en liedjes ... 



2018-12 

 

*De storm die begin januari over ons land trok, heeft opnieuw geleid tot hoge 

zandkliffen aan onze kust.  Gezien door de lens van Frank Goeminne. 


